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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum de Kapel

Jaarverslag 2024 (website versie)

Op volle kracht

Met twee predikanten, drie musici, een groeiend aantal leden van het Kapelkoor met één
dirigent is de start van 2024 rooskleurig voor ons als Kapel.

We maken plannen en voeren er heel veel uit. Maar toch ook zorgen. Want wie kunnen en
willen besturen? Kunnen we ons gebouw, een rijksmonument nu wel of niet verduurzamen?
En hoe moet het met het geld? Onze spaarpot wordt leger.

Hier volgt ons verhaal over 2024. Over de vieringen, het kapelkoor, de kringen, de concerten,
een vredeslezing, open monumentendag en nog veel meer.

En niet te vergeten het verhaal van alle teams, het verhaal van alle “Kapellers”, die dit mogelijk
maken.

Ook dit verslag is gemaakt met hulp van veel mensen, daarvoor hartelijk dank.
In deze versie staan namen, dat is fijn voor onszelf, als VGH de Kapel.
Dit is de versie voor de website. Namen zijn weggelaten.

Marlies Kortenoever, secretaris a.i. VGH de Kapel

Vieringen

Er was weer iedere zondag een viering. De eigen voorgangers gaan één keer per maand voor
en zijn er op belangrijke momenten. Daarnaast zijn er gastpredikanten, sommigen komen een
paar keer per jaar anderen één keer. Ook worden er vieringen verzorgd door leden van het
vieringenteam of andere gemeente leden.

Op de 3¢ zondag van januari, in de week van eenheid en gebed is er een viering samen met
andere christelijke kerken in Hilversum. Dit jaar was er voor het eerst op de 1e zondag van
oktober een gezamenlijke viering van de Groene kerken in Hilversum, één van onze
predikanten ging voor.

Ook samen met de andere kerken van Hilversum: Op 21 april een viering in de Grote Kerk ter
gelegenheid van 600 jaar Hilversum. Wat zijn christelijke kerken toch divers. Een bijzondere
dienst, goed om er aan mee te kunnen doen.



De Ringdag van de doopsgezinde gemeenten in onze regio vond in de Kapel plaats. Na de
viering waren er workshops en een lunch. Het was een mooie ochtend met veel gasten.
In de zomer gingen we twee zondagen op bezoek bij het OSG in Kortenhoef (zie ook bestuur).

In de stille of goede week was er elke avond een vesper. In vier vespers gingen leden voor.
Na de openingsviering op 1 september was er een gemeentelunch. De gedachtenisviering
begin november werd goed bezocht en zeer gewaardeerd door de familieleden van de
overleden leden en vrienden.

Op de kerstavondviering kwamen zoveel mensen af dat we helaas op het laatst een aantal
mensen moesten weigeren. Heel vervelend om op zo’n moment net als in het kerstverhaal te
moeten zeggen dat het vol, te vol is. Volgend jaar zullen we van te voren zorgen dat in de
bovenzaal de viering ook gevolgd kan worden.

Het vieringenteam bespreekt met de voorgangers de vieringen, de standaardliturgie en het
vieringenrooster. Bijzondere vieringen worden mede met hen voorbereid. Kortom alles
betreffende de vieringen wordt door hen besproken.

Op zondag zijn er steeds veel vrijwilligers actief. Bestuursleden, gastvrouwen, collectanten,
koffiezetters/schenkers en mensen die helpen met de beamer of het streamen.

Het Kapelkoor

Het Kapelkoor zong niet alleen op kerstavond, maar nog vijf keer.

In maart in een gewone viering en met Pinksteren. Begin juli was er een Taizé viering. De
repetities vlak voor deze viering waren openbaar, zodat iedereen mee kon oefenen.

Op Open monumentendag was het koor present met een drietal korte optredens. Prachtig,
hoe de zang van het koor de hele Kapel vulde. Ook bij de gedachtenisviering zong het koor.
Er kwamen wat nieuwe leden bij het koor, dat nu uit zo’'n 18 mensen bestaat. Hoewel de
meeste koorleden geen lid of vriend zijn van de VGH is er een hechte band met de Kapel.

Vrijdagavonden, meditatie en Even op Adem komen

Omdat mensen met name jongere mensen niet zo graag meer op zondagochtend naar een
viering gaan, besloten we om de vrijdagavond activiteiten uit te breiden. ledere vrijdag van
19.30-20.30 uur open. Op de derde vrijdag van de maand was er al enige tijd meditatie. Op de
eerste vrijdag van de maand Even op Adem komen, maar niet meer iedere maand. Op de
andere vrijdag is er Filosofie. Op de tweede vrijdag een bijeenkomst waar gedichten centraal
zouden staan en dan nog een vrijdag voor rituelen. Af en toe is er dan nog een 5¢ vrijdag en
dan zouden we iets met kunst gaan doen.

Een half jaar hebben we dit zo aangeboden. Er waren bijzondere momenten en elke avond
werd zeer gewaardeerd. Maar de opkomst bleef klein en de voorbereiding vroeg veel van de
vrijwilligers.

Na de zomer was er nog steeds op de derde vrijdag een meditatie. Het Even op Adem komen
team besloot na 17 jaar definitief te stoppen op de eerste vrijdag van oktober. Nog een laatste
keer samen eten en daarna samen rond een zichtstuk met kaarsjes in de kerkzaal
herinneringen ophalen en inspiratie op doen om verder te gaan.

Op de eerste vrijdag van november en december was er een filosofieavond.



Activiteiten

- Koffie en Verhaal. Elke maand een verhaal. Meestal zijn het oude verhalen uit andere
culturen of religies, waaraan we de bijbel verhalen kunnen spiegelen.

- Theemiddagen. En in de zomer theemiddagen. Over iets kleins waardoor je wel aan
de praat raakt. Bijv een lievelingslied of een bijzonder theelepeltje.

- Twee keer trad Marijke Broekhuijsen op met haar verteltheater: Hoe kostbaar zijn
onze principes? In januari op een avond en in september op een zondagochtend.
Prachtig zoals zij in haar eentje diverse rollen speelt. Er was veel belangstelling.

- Ontmoeting met Marieke Ploeg over Asjera’s terugkeer. Een bijzonder verhaal, maar
heel weinig bezoekers.

- Retraiteweekend Nykleaster. Half april gaat een kleine groep mensen een weekend
naar Nykleaster in Friesland. Mediteren, wandelen en samen werken in het klooster.
Een bijzondere manier om samen kerk te zijn.

- Schilderworkshops Twee maal was er olv een kunstenaar een schilderworkshop.

- Openmonumentendag. Bijna 300 bezoekers. Het was stralend weer, het Kapelkoor
trad op, er was een mooie expositie. Maar de mensen kwamen toch vooral voor het
gebouw, want dat is en blijft bijzonder.

- Diner pensant. Gezellig samen eten en ondertussen luisteren naar korte
voordrachten, mooie muziek en vervolgens ook nog met elkaar discussiéren over
stellingen. Dat zijn de ingrediénten voor een diner pensant. Verbondenheid onder
druk was het thema en Laurens ten Cate de organisator van het geestelijk voedsel.
Jummie zorgde voor een heerlijk driegangendiner.

- Kerst high tea. Op derde advent ‘s middags verhalen en muziek, samen zingen,
tulband en koekjes met een kopje thee. Elk jaar weer een warme en gezellige
middag in kerstsfeer. Toch niet meer zoveel bezoekers, dus misschien een volgend
jaar weer eens iets anders.

Kringen

De Boekenkring

Een hechte groep mensen, die samen een boek bespreken. Soms hoofdstuk, voor hoofdstuk
een andere keer sneller. De leden verzinnen om de beurt vragen.

Begin 2024 hebben we nog het laatste deel van Zingeving als spel van André Droogers
besproken om daarna het boek Hoe word je een stoicijn? van Massimo Pigliucci te gaan
behandelen. Een Italiaanse docent filosofie die in Amerika woont en werkt bracht ons
beeldend de oude filosofie van Stoa bij. Ook heel interessant was Het gewicht van de woorden
van Pascal Mercier, dat deels in Italié en deels in Engeland speelt. Veel over talen en culturen,
en de menselijke aspecten bij de uitwisseling daarvan. Mercier toont veel betrokkenheid bij al
zijn personages. Tenslotte lazen we Een god die in mij gelooft van Claartje Kruijff, predikant van
de Remonstrantse Geertekerk in Utrecht. De ondertitel luidt: Richting en rust in een wereld
zonder zekerheid. Zinvol om dit samen te lezen.



Levensvragenkring

De levensvragenkring loopt goed en komt één keer per maand bijeen. In het afgelopen jaar
heeft de kring meerdere nieuwe leden verwelkomd.

In elke bijeenkomst staat een thema centraal. In het afgelopen jaar waren dat onder andere
'de natuur en jij' (hoe verhoud jij je tot de natuur en waardoor laat jij je verwonderen),
mensenrechten (hoe gaan wij daar mee om), het nieuwe atheisme (hoe verhouden we ons
daartoe?) en privileges (waarbij we onderzochten hoeveel privileges we zelf hebben). In
december was er een actieve bijeenkomst met biodanza.

Museumkring

Zo’'n acht tot tien keer per jaar bezoekt een groep leden een tentoonstelling of museum.
Samen reizen, samen kijken en samen lunchen! De groep wisselt, per mail is er overleg. Af en
toe houdt één van de voorgangers een lezing houdt over een kunstenaar, waarna de kring de
tentoonstelling gaat bekijken.

Bijbelkring

Ook niet een heel hechte groep mensen, maar wel een duidelijk onderwerp: De bijbel.
Maandelijks lezen en bespreken een tiental mensen een gedeelte uit de bijbel. De
voorgangers kiezen (ze begeleiden om beurt de bijeenkomsten) een bekend of juist heel erg
onbekend gedeelte uit de bijbel en geven uitleg en informatie. De bijeenkomsten zijn in 2024
in de avond en worden goed bezocht. In 2025 komt er een middag en een avond bijeenkomst,
zodat nog meer mensen deze bijeenkomsten kunnen bezoeken.

Breiclub

Ook dit jaar is er weer heel wat gebreid door de leden van de breiclub. Helaas een steeds
kleiner gezelschap, maar er zijn ook een aantal thuisbreisters. Er konden weer heel wat sjaals,
mutsen en andere warme artikelen aan de daklozen in Amsterdam gegeven worden.

Teams

Wat is de Kapel zonder vrijwilligers, die voor activiteiten, gebouw en de medemens zorgen?
Hier volgen de verslagen van al onze teams. (vieringenteam zie vieringen,
ledenadministratieteam zie leden)

Aandachtteam

In 2024 waren 10 contactpersonen actief. In het voor- en najaar komen de contactleden bij
elkaar om bij te praten en de lijst met bezoekadressen van de contactleden zo nodig aan te
passen. Eén van de predikanten begeleidt de contactpersonen.

Er is een groepsapp voor contactleden aangemaakt en dat blijkt handig! Met de Kerst werd de
groep 80+ verrast met een rode of witte azalea.

Diaconieteam

In het verslagjaar hebben we 12 grote en kleine projecten, waaronder het 40-dagen project,
kunnen steunen. Er werd weer gul gegeven zowel via de rekening als bij de collectes. We
stellen het nog steeds op prijs dat de Kapelgemeenschap ons ongevraagd adviseert over



mooie (kleinschalige) projecten, waarbij geen of nauwelijks geld aan de strijkstok blijft hangen.
Eris in dit verslagjaar geen beroep gedaan op financiering van ‘stille hulp’. Het team verleende
twee keer assistentie bij de viering van brood en wijn. Voor de financiéle verantwoording van
de diaconiegelden verwijzen wij naar het financieel verslag van de diaconie. Er heeft zich geen
wijziging voorgedaan in de samenstelling van het team.

Vredesteam

Een klein team met veel creatieve ideeén. Ze beperken zich tot activiteiten in de vredesweek.
Er was een inspirerende avond met Rachelle van Andel in de vredesweek. Helaas kon de
eveneens in de Vredesweek geplande workshopdag niet doorgaan bij gebrek aan deelnemers.
Maar vrede begint bij onszelf vertelde Rachelle: verbinding maken en luisteren. Dat kan het
hele jaar door. En het team krijgt er in 2025 nieuwe leden erbij.

Team Kapelconcerten

Er werden negen kapelconcerten gegeven, die in het algemeen goed bezocht werden (40- 50
bezoekers) Hoogtepunt was het slotconcert van het seizoen 23-24 in juni: het Paul Poulissen
trio speelde heerlijke swingende jazz. Ook bijzonder was de vertolking van Schuberts
Winterreise door het Anido gitaarduo.

Voor het Kapelconcertteam is het bijzonder fijn dat musici graag in de Kapel komen spelen. Er
is keuze genoeg om een mooi afwisselend programma samen te stellen.

Kunstteam

Er waren weer prachtige exposities in de Kapel dankzij het kunstteam. En niet alleen de
schilderijen wisselden ook de leden van het team.

Er zijn heel wat kunstzinnige leden in de Kapel. Een aantal exposeerde in de zomer.
Schilderijen, tekeningen en quilts hingen er. Daarna een expositie van het werk van Mark van
Praagh, vroeger ook lid van de Kapel. In december maakte hij op een vrijdag een complete
galerie van de Kapel. Een prachtige gelegenheid om ook zijn beeldende kunst te bekijken.

Duurzaamheidsteam

Dit team bestaat nog maar uit twee leden. Maar samen met de andere Groene kerken in
Hilversum (de oud katholieken, de Lichtbron en de Morgenster (beiden PKN)) werd er veel
georganiseerd. In maart een lezing van Reinier van den Berg over de impact van de
Klimaatverandering op het weer in Hilversum. En in oktober een gezamenlijke Klimaatviering
in de oudkatholieke St. Vituskerk. Samen kom je een heel eind!

TGB (team gebouw beheer)

Het enige team dat geheel uit heren bestaat. En een heel belangrijk team, want het gebouw is
niet alleen ons huis, maar ook ons visitekaartje.

Op twee vlakken is dit team actief: noodzakelijk onderhoud en verduurzaming.

Aan noodzakelijk onderhoud gebeurde dit jaar veel (zie ook de jaarrekening):

- nieuwe kilgoten en vernieuwing van de aangrenzende dakpannen

- de voorgevel helemaal geschilderd waarvoor grote stukken helemaal afgekrabd werden




- verlichting achterzijde.... Helaas veel geprobeerd, maar in de donkere decembermaand nog
steeds heel donker.

Verduurzaming:

-Gerealiseerd werd: nieuwe verwarmingsknoppen en op zolder isolatie om de
verwarmingsbuizen. Het gasgebruik ging drastisch omlaag. Alleen is het nu soms heel koud in
de Kapel!

-De schijnwerpers die gericht waren op de voorgevel zijn verwijderd. Op deze manier het
gebouw verlichten is niet bepaald duurzaam. Bij de inritten zijn verlichtingspaaltjes gekomen.
-Verder werd er veel informatie gezocht en ingewonnen over het isoleren van de
buitenmuren. Kan dat wel of niet in een gebouw dat van hout is. Langzaam komt er meer
duidelijkheid.

Tuinteam

Een enkele keer lukt het om met zijn allen te wieden of snoeien. Een enkele keer komt de
tuinman.

De droogte in de zomer gaf veel zorg en om de beurt gingen de leden water geven.

Website en Nieuwsbrief

Er is iemand die de website bijhoudt en iemand die twee wekelijks de digitale nieuwsbrief
verstuurd. Deze wordt naar ongeveer 350 mensen verstuurd en door de meeste mensen
geopend.

Kapelnieuws

Ook dit jaar zes keer een blad op de mat. De voorgangers leveren om de beurt een
inhoudelijk stuk en zorgen ervoor dat de door hen georganiseerde activiteiten er in komen. De
redactie zorgt voor een boekenrubriek, terugblikken enz.

Het Kapelnieuws is de basis voor de website, de digitale nieuwsbrief en facebook. Het blad
gaat naar ongeveer 170 adressen.

Facebook
De Kapel kan via facebook gevolgd worden. Een pakkende tekst en een leuk plaatje zorgen
voor veel volgers.

Archiefteam

Alle dozen vol notulen, plannen, liturgieén, Akkolades en andere spullen die op zolder staan
worden uitgezocht.

Inmiddels zijn we al 3 % jaar 2 uurtjes per week bezig, meestal op zolder maar als het daar te
koud of te warm is, nemen we wat mappen mee naar beneden. Zomer 2026 moet de zolder
leeg zijn en er valt nog veel te doen, volhouden dus!

Wees Welkom team

Gestart als hulpen bij de catering, zijn de teamleden nu meer hulpen van de koster. Af en toe
schenken ze koffie- en thee, maar dat doen ook vaak andere mensen. Er was een schoonmaak
zaterdag op 1 juni. Hieraan deden zo’n 10 mensen mee. Het team zorgt ook voor de was



(vaat-, hand- en theedoeken) en de aanschaf van keukenspullen.

Voorgangers

Alle teams kunnen nog zoveel doen, zonder voorgangers kan een geloofsgemeenschap niet.
De VGH is dan ook heel blij met haar twee voorgangers, die elkaar op allerlei gebied prachtig
aanvullen. Ds.Akke-Clara Thimm-Stelwagen, doopsgezind predikant, heeft een aanstelling
voor 2 dagen en Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper en vrijzinnig voorganger voor 2%
dag. De halve dag dankzij het vernieuwingsfonds van de VGH (voorheen VPIR geld) en bedoeld
voor PR. Naast de vieringen, die beiden verzorgen zijn er het pastoraat, kringen en activiteiten.
Pastoraat: de leden en vrienden zijn verdeeld over beide voorgangers en zij proberen met
iedereen contact te maken. In geval van ziekte, ouderdom gaan ze wat vaker op bezoek, tenzij
ze weten dat andere leden dit doen. Sommige mensen zijn moeilijk bereikbaar, sommige
leden willen geen bezoek.

De kringen en activiteiten zijn allemaal al genoemd. Ook die hebben ze verdeeld of doen ze
juist om de beurt, zodat de gemeente optimaal van hun kennis en kunde gebruik kan maken.

Musici
Er zijn drie musici die om de beurt de vieringen op het orgel of de vleugel begeleiden.

Koster

Altijd aanwezig en altijd behulpzaam, dat is onze koster. Hij regelt in de eerste plaats de
verhuur van de Kapel. Maar hij doet zoveel meer. Hij regelt alle kwaliteitscontroles(
brandweer, lift enz), repareert kleinigheden, onderhoudt het contact met de schoonmaker,
verzorgt de streaming en maakt ook nog eens prachtige powerpoints voor de vieringen.
Kortom een onmisbare duizendpoot.

Verhuur

Twee vaste huurders, die zelf alles regelen. Verder veel losse verhuur onder andere
Verenigingen van eigenaren van omringende wooncomplexen. De koster, regelt deze verhuur
en verzorgt de koffie, thee.

Een enkele keer is er een groter evenement, in het algemeen beperkt hij de verhuur tot
vergaderingen, lezingen, workshops.

Ook wordt de Kapel wel verhuurd voor een uitvaart van iemand van buiten de VGH.

Bestuur

Het belangrijkste team van de Kapel: het Dagelijks Bestuur met daarnaast het Algemeen
Bestuur en de Algemene Leden Vergadering.

De laatste kwam maar één keer bij elkaar dit jaar. Alleen voor het goedkeuren van de
jaarstukken. Het AB kwam zowel in het voor- als het najaar bij elkaar. Vooral de financiéle
situatie vraagt overleg. Evenals de verduurzaming van het gebouw. Maar verder was het een
rustig jaar, geen statutenwijziging en geen wisselingen in het personeel!

Het DB was veel bezig met het plannen van alle activiteiten, die we verzinnen en die allemaal
inspirerend zijn (en er misschien wel voor zorgen dat mensen komen proeven hoe de Kapel is).



Lang niet alles kan gerealiseerd worden.

Er werd een nieuwe ledenavond georganiseerd.

Er waren jaargesprekken met de voorgangers.

In augustus was de vrijwilligersmaaltijd. Voor het eerst binnen omdat het stormachtig weer
was.

Er waren enkele verkennende gesprekken met de Oecumenische Streekgemeente (OSG) over
een mogelijke samenwerking. De OSG koos voor de PKN gemeente van Nederhorst. We
gingen in de zomer wel twee keer naar een dienst in hun kerk.

Er was regionaal overleg zowel vanuit de Doopsgezinden(de Ring Midden Nederland) als
vanuit de Remonstranten(Regio Midden).

Verder was en is het DB op zoek naar een nieuwe secretaris. Sinds de ALV bestaat het DB uit
drie personen. Paulien van Hessen, voorzitter, Bert Akkersdijk, penningmeester en Marija
Zoutendijk, algemeen lid.

Gelukkig heeft het DB hulp bij het maken van notulen.

Marlies Kortenoever is zolang er geen opvolger, secretaris a.i..

Financién

De financiéle administratie wordt ook dit jaar door de KKA in Amersfoort gedaan. Ook de
jaarrekeningen worden door hen opgemaakt, zowel voor de VGH, als overkoepelende
organisatie, als voor de drie denominaties.

De VGH is een samenwerking van drie denominaties en VGH-leden. Daardoor zijn de
geldstromen wat ingewikkeld.

Het gaat als volgt:

De denominaties ontvangen de ledenbijdragen van hun leden, betalen de landelijke afdracht
en soms nog enkele andere zaken. De VGH ontvangt de bijdragen van de leden en vrienden
die alleen VGH lid zijn en andere inkomsten (verhuur, collecten, toegang, subsidies enz.). Alle
dagelijkse en lopende uitgaven van VGH de Kapel worden door de VGH betaald.

Om de jaarrekening van de VGH rond te krijgen ontvangt de VGH van de drie denominaties
naar rato van het aantal leden/vrienden het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dit bedrag
is veel hoger dan de leden/vrienden jaarlijks aan hun denominatie afdragen. De drie
denominaties teren dus in op hun vermogen.

De VGH kreeg subsidie van het ouderenfonds van Vrijzinnigen Nederland voor het pastoraat
aan ouderen. En verder subsidie voor het onderhoud van een Rijksmonument(SIM-regeling)
zie Team Gebouw Beheer.

Leden en vrienden

Een kleine afname van het aantal leden en vrienden, dankzij de aanwas van VGH leden en
vrienden.

De groep mensen, die alleen lid of vriend zijn van de VGH en dus geen of een beperkte
binding hebben met de drie oorspronkelijke groepen groeit en is nu de grootste subgroep.
De Kapel wordt steeds meer een eigen gemeenschap en de binding via de leden met de
denominaties wordt kleiner.



Doopsgezind | Vrijzinnig | Vrijzinnig + Remonstrant | Alleen

Remonstrant VGH Totaal
Ledenaantal 40 32 3 29 51
per 01-01-24 155
Overleden 3 4 1 2 4

14

Bedankt, 1 1 1 3 6
vertrokken
Nieuw 1 12 13
Ledenaantal
per 31-12-24 36 28 2 26 56 148

NB 1 met ‘leden’” worden ‘leden en vrienden’ bedoeld
NB 2 er zijn ook nog een aantal (25-30) belangstellenden. Mensen die wel aan een (soms
bepaalde) activiteit deelnemen, maar geen vriend of lid willen worden.

Denominaties

De drie kerkelijke gemeenten (denominaties) die samen de basis van de VGH vormen hebben
ieder ook een eigen bestuur of kerkenraad.

De leden van de kerkenraden van doopsgezinden en remonstranten en de leden van het
bestuur van de Vrijzinnigen vormen samen met een afvaardiging van VGH leden het Algemeen
Bestuur van VGH de Kapel.

Ook zorgen de leden van deze kerkenraden en het bestuur van de vrijzinnigen voor het
contact met de landelijke organisaties (Algemene Doopsgezinde Sociéteit(ADS), de
Remonstrantse broederschap en Vrijzinnigen Nederland)

Soms zijn er ook regionale contacten. Doordat er samenwerkingsgemeenten zijn net als de
VGH en gemeentes die tot één denominatie behoren is regionaal overleg soms ingewikkeld.

Vrijzinnigen afd. Hilversum

Het bestuur bestaat uit Feiko Prins, voorzitter, Joke Ubbink-van Andel, secretaris, Cees van der
Wijst, penningmeester en Paulien van Hessen, lid. De landelijke ledenvergadering werd
bezocht.

Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum

De Kerkenraad bestaat uit Marike Spanjaard (voorzitter), Anne S. de Jong (penningmeester),
Tineke Heida (secretaris) Anneke van den Berg (ambtelijk boekhouder) en Marja Zoutendijk
(lid). Ds. A.C. Thimm-Stelwagen staat ons bij als adviserend lid. Geen jaarlijkse Menno-
maaltijd meer (weinig belangstelling). Dit jaar een geslaagde ringdag in Hilversum, voorbereid
door drie predikanten uit de ring Midden Nederland en de kerkenraad. De DGHH gaf
financiéle ondersteuning aan het adoptieproject van DG Wereldwerk, aan het Wereldwerk
noodhulp midden oosten (Libanon) en aan de ADS Ring Midden Nederland.



De Ring van DG gemeenten is bedoeld om de onderlinge band te versterken en van elkaar te
leren hoe om te gaan met een veranderend religieus klimaat.

Remonstrantse gemeente Hilversum en omstreken
De kerkenraad: Marlies Kortenoever, secretaris, Hans Leemhuis, penningmeester, Annet
Kloppert, lid. De Algemene vergadering (de AV van Bestuur) werd in 2024 niet bezocht.
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